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6 kinderdagcentra:
dagelijks ontvangen totaal
ruim 1000 (wees)kinderen
voedsel, onderwijs en
evangelisatie

David Livingstone
Christian Academy:
voortgezet onderwijs voor
kansarme scholieren
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Timotheos Magazine is een uitgave van
Stichting Timotheos. Doel van deze stichting

is het ondersteunen van het werk van de
Timotheos Foundation. We willen de Malawiérs
helpen de armoedespiraal te doorbreken én
hen in aanraking brengen met het Evangelie.
De sleutel hiertoe is onderwijs. Onderwijs dat
we op eigen scholen aan Malawische kinderen
geven, of dat we financieel haalbaar maken
voor hen. En waar we ook zijn, we verlenen de

broodnodige zorg én brengen het Evangelie.

Raad van Bestuur
Dhr. C. Bosch
Mw. J.D. Duerink-Folmer

Raad van Toezicht
Dhr. C. van Burg

Dhr. S.P.P.M. Soons
Ds. M. van Sligtenhorst

Comite van aanbeveling

Prof. dr. A. Baars Ds. C.L. Onderdelinden
Ds. R. Bakker Ds. R.J. Oomen
Dr. R. Bisschop Ds. A.C. Uitslag
Ds. J.G. Blom Ds. K. Veldman
Ds. J. den Boer Ds. A. Vlietstra
Ds. A.J. Britstra Mr. L. Vogelaar

Prof. dr. W.J. op ‘t Hof Ds. E. Hakvoort

Secretariaat
Mw. M. van Rossum-van den Berg
secretariaat@timotheos.nl

Redactie

Mw. G. van Arnhem-Gerritsen

Mw. M. van Rossum-van den Berg

Mw. J.D. Duerink-Folmer (eindredacteur)

Donateursadministratie

Voor het doorgeven van alle wijzigingen
waaronder verhuizing, overlijden, bankrekening,
e-mailadres, telefoonnummer, etc.
donateur@timotheos.nl

Sponsoring: sponsoring@timotheos.nl
Voorlichting: voorlichting@timotheos.nl
Bankgegevens:

IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02

Kvk: 53445392

Beelden: o.a. Leneke Lodder-Boender

Vormgeving: Treffend & Co

Geliefde lezer(es), deze 87e psalm is heel bekend. Ze
wordt veel aangehaald rondom het herdenken van de

uitstorting van de Heilige Geest op Jeruzalem'’s Pinksteren.

Het is dan ook een onuitsprekelijk voorrecht dat Christus
niet alleen gekomen is voor de Joden, maar ook voor de
heidenen. Hoe wordt de Kerk Gods hier heerlijk uitgestald
in zijn uitbreiding en aanwas. Uit alle geslachten, volk-
en, talen en natién. Jesaja komt het in het 49e hoofdstuk
als volgt uit te drukken: ‘Het is te gering dat Gij Mij een
Knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jakobs

en om weder te brengen de bewaarden in Israél; Ik heb U
ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn Heil te
zijn tot aan het einde der aarde.’ En op een andere plaats:
‘Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maak
geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood
gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer
dan de kinderen der getrouwden, zegt de HEERE. Maak
de plaats uwer tent wijd, en dat men de gordijnen uwer
woningen uitbreide, verhinder het niet; maak uw koorden
lang en steek uw pinnen vast in.’

Zullen de heidenen dat op een andere wijze ervaren dan
de Joden? Ganselijk niet! Want de HEERE onze God is een
enig HEERE! Hij is recht in al Zijn weg en werk, en wijkt
daar niet van af, voor wie dan ook. Daarom vangt daar
deze psalm ook mee aan. Dit is de enige troost in leven

Ds. R. Bakker, Kinderdijk

en in sterven; dat ik niet mijn, maar mijns getrouwen Zalig-
maker, Jezus Christus tot een eigendom ben. De grondslag
is Jezus Christus en Dien gekruisigd. Dat wil zeggen, in de
geopenbaarde Middelaar die God de Vader de mensenkin-
deren schonk. Die Hij openbaarde op de bergen Zijner hei-
ligheid. Dat zijn de bergen Sinai en Sion. Op de ene berg
gaf de HEERE God Zijn heilige wet en op de andere berg
schonk Hij Zijn eniggeboren Zoon. De ene berg legt de
zonde open en op de andere berg wordt de zonde bedekt.
Dan wordt de verloren, doch uitverkoren zondaar met een
drieénige God verzoend en ziet Hij geen zonde meer in Zijn
Jakob en geen overtreding meer in Zijn Israél.

Geliefde lezer(es), hebt u daar kennis aan gekregen door
de ware wedergeboorte van God de Heilige Geest?

Dan zal de Allerhoogste Zelf u bevestigen en rekenen

in het opschrijven der volken, zeggende: ‘deze is aldaar
geboren’. Sela.
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> Van het werkveld

tekst: Gerrit Oomen

Zoals we in het vorige magazine vertelden,
hebben we in februari jl. de voortgezet
onderwijsschool ‘David Livingstone Christian
Academy’ (DLCA) overgenomen van de stichting
van dominee Van der Bas. We zijn hier erg blij
mee. We zien dit echt als een volgende stap die
past bij onze missie om kansarme jongeren te
helpen naar een zelfstandig bestaan en hen

te vertellen uit Gods Woord. In deze blog een
terug- en vooruitblik.

Terugblik op de eerste maanden

Omdat we nog geen ervaring hadden met
een eigen voortgezet onderwijsschool,
wisten we niet precies wat ons te wachten
stond na de overname van de DLCA. Nu de
school een paar maanden in ons programma
is opgenomen, wordt het duidelijker wat er
van ons gevraagd wordt op het gebied van
de aansturing. We zien hele positieve dingen
in het dagelijkse schoolleven voorbijkomen,
maar soms ook uitdagingen.

Het is prachtig om te zien hoe het team van
docenten, samen met de hoofdonderwijzer,
zich inspannen om vooruitgang te zien bij
de scholieren. Om een voorbeeld te geven:
Na cycloon Freddy in maart was de DLCA
een paar weken gesloten. Toen ik ging

kijken hoe het op het schoolterrein ging,

zag ik meerdere docenten buiten met een
aantal scholieren zitten om ze toch wat bij te
spijkeren in hun vrije tijd. Wat mooi om op te
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merken dat deze docenten meer om de scholieren
geven, dan om hun eigen vrije tijd.

We komen echter ook uitdagingen tegen. Een
overname brengt altijd veranderingen met zich mee,
hoe groot of klein ze dan ook zijn. We proberen de
communicatie hierover op een heldere en goede
manier te laten verlopen. Ook besteden we aandacht
aan het uitleggen van wat we doen en waarom

aan de dorpsgemeenschap om de school heen (de
community). De inbreng van onze Malawiaanse
collega’s is hierbij van groot belang.

Uitbreiding in de toekomst

De komende periode hopen we een verdere
uitwerking te maken van de plannen die er al waren
voor uitbreiding van de school. Met als doel om
nog meer kwetsbare jongeren een plaats te kunnen
geven. Op het moment dat ik deze blog schrijf, zijn
we nog druk bezig met het inventariseren van de
nodige middelen voor de uitbreiding. Denk aan
gebouwen en tijd, maar ook financiéle middelen

die nodig zijn om het plan tot een goed einde te
brengen.

We zijn blij en dankbaar dat deze school zo op

ons pad gekomen is. En dat we het reformatorisch
voortgezet onderwijs in Malawi op deze wijze

voort mogen zetten. Het proces van overname

komt langzaam maar zeker tot een einde. We zien
ernaar uit om de uitbreidingsplannen uit te gaan
voeren en zo verder te bouwen aan de toekomst
van deze school in Malawi. Het zou groot zijn als het
onderwijs gebruikt mag worden tot de uitbreiding
van Zijn Koninkrijk!

In mei beginnen we met een cursus over
opvoeding voor vrouwen in Mbulumbuzi.
Half april was er een bijeenkomst met alle
ouders en verzorgers van onze kinderen om
deze cursus te introduceren. Onze pastoraal
werker van Mbulumbuzi, dominee Jere,
opende de bijeenkomst met gebed en een
meditatie over Deuteronomium 6:4-9.

In dit gedeelte wijst Mozes de Israélieten op
hun verantwoordelijkheid om hun kinderen te
onderwijzen uit Gods Woord. Dominee Jere
wees de ouders en verzorgers erop hoe groot
hun verantwoordelijkheid is om de kinderen op
te voeden naar Gods Woord. En hoe ze door
hun levenswandel een goed voorbeeld kunnen
en moeten zijn voor de kinderen.

Doel van de cursus

Nadat de matron en de hoofdonderwijzer aan
het woord waren geweest, was het mijn beurt
om iets te vertellen over de cursus. We geven
deze cursus aan vrouwen omdat zij het meest
met de kinderen optrekken. Het doel is om hen
te helpen bij de opvoeding van de kinderen.
Ze leren allerlei vaardigheden, bijvoorbeeld
hoe ze op een goede manier met hun kinderen
kunnen communiceren, hoe ze de relatie met
hun kind kunnen versterken en hoe ze de
pubers het beste kunnen benaderen.

Maar het belangrijkste is dat deze vrouwen
leren hoe ze hun kinderen kunnen opvoeden
zoals God dat van ons vraagt in Zijn Woord.
Daarom beginnen we elke cursusbijeenkomst
met een Bijbelstudie, waarin de vrouwen
samen vragen beantwoorden over een
Bijbelgedeelte over de Bijbelse opvoeding van
kinderen. Aan het einde van de cursus moeten
de vrouwen ook een eenvoudige toets maken,
om te zien wat ze van deze cursus hebben

Van het werkveld <

tekst: Bep Klok

geleerd. Als ze deze toets halen, krijgen ze een
certificaat en een Bijbel.

Malawisch echtpaar

We hebben een Malawisch echtpaar
gevonden dat veel ervaring heeft in het geven
van opvoedingscursussen. Zij waren ook op
deze bijeenkomst aanwezig en vertelden wat
meer over de onderwerpen die we zullen
behandelen. Aan het einde van de bijeenkomst
kwamen er veel vrouwen naar voren om zich
in te laten schrijven voor de cursus.

Afhankelijk

Ik ben blij dat er positief is gereageerd op deze
cursus. Meer dan ooit voel ik hoe afhankelijk
we zijn van Gods hulp en zegen in het geven
van deze cursus. Als het alleen gaat om wat
kennis overdragen aan de vrouwen zal het
weinig of geen nut hebben. We hebben nodig
dat de Heilige Geest krachtig werkt in hun
harten. Dan zullen ze niet meer kunnen rusten
totdat zij en hun kinderen vrede hebben met
God. Wilt u daar ook voor bidden?
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> Van het werkveld

tekst: Bart Lodder

In het vorige magazine las u in het artikel van
Bep Klok iets over de duistere machten van
bijgeloof en angst voor magische krachten.
Hierover wil ik deze keer ook wat schrijven.

Urgent verlof voor een collega

Een van mijn collega’s van de HR-afdeling kwam
op mijn kantoor om toestemming te vragen

of hij naar huis mocht om zijn vrouw naar het
ziekenhuis te brengen. Hij gaf hierbij geen reden
op. Aangezien het urgent was, vroeg ik hem of er
iets ernstigs aan de hand was. Toen vertelde hij
mij pas dat zijn vrouw aan het bevallen was. Ruim
een uur later was het kind geboren. Volgens mij
heeft hij het ziekenhuis, of zelfs zijn eigen huis, niet
op tijd bereikt. Voor zover ik weet, was niemand
van mijn collega’s op het kantoor op de hoogte van
de verwachte baby.

In blijde verwachting

Mijn vrouw Leneke en ik zijn, sinds december vorig
jaar, in blijde verwachting van ons eerste kind.
Het is mij wel duidelijk geworden dat er in Malawi
anders wordt omgegaan met zwangerschap dan
in Nederland. Ook is er minder openheid over

dit onderwerp. Om die reden heb ik een collega
gevraagd of het gebruikelijk is om het nieuws

te delen met collega’s en op welk moment in

de zwangerschap je dit dan doet. Echter, de
betreffende collega raadde mij af om het met
anderen te delen.

Begin februari zat ik samen met een andere
collega in de auto naar één van onze projecten.
Aan deze collega kan ik alle vragen stellen over
Malawi en de cultuur. Ik heb al verschillende keren
nagedacht over wat nu de reden zou kunnen zijn
waarom mijn andere collega afraadde om het
nieuws van de zwangerschap met anderen te
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delen. Mijn collega legde uit dat een vrouw niet
vertelt dat zij zwanger is, uit angst om behekst
te worden door anderen die jaloers op haar
zijn. Het krijgen van kinderen is een teken van
vruchtbaarheid. Anderen kunnen uit jaloezie
lokale ‘witchcraft dokters’ (soort tovenaars)
bezoeken om duistere machten aan en op te
roepen, zodat het kind en/of de moeder iets
overkomt. Om deze reden houden vrouwen hun
zwangerschap zo lang mogelijk geheim. Soms
(zelfs) ook voor naaste familieleden.

Psalm 140

Wat wordt hierdoor weer zo pijnlijk duidelijk
hoeveel bijgeloof en angst er is in Malawi. Er
zijn nog veel andere voorbeelden te noemen
van bijgeloof en duistere machten. Wat is het
belangrijk dat we zowel voor onszelf, alsook
voor elkaar in Malawi en Nederland, zonder
ophouden vragen om wat staat in de berijmde
verzen van Psalm 140.

‘Alles lijkt in deze tijd wel in beweging te
zijn', verzuchtte onlangs iemand. Ervaart
u dat ook weleens? Niet dat er ooit een
tijd geweest is dat het heeft stilgestaan,
maar nu lijken de ontwikkelingen soms
over elkaar heen te buitelen. Dat geldt in
Nederland, maar ook in Malawi.

U leest in dit magazine ook over diverse bewegingen.
We denken daarbij allereerst aan de cycloon Freddy, die
in Malawi niet alleen voor veel wateroverlast zorgde,
maar op enkele plaatsen (met name bij de stad Blantyre)
verwoestende modderstromen ten gevolg had die
zwakke huisjes meedogenloos omvertrok en meevoerde.
Een ingrijpende beweging die honderden mensen het
leven kostte. Gelukkig mochten al onze kinderen en
medewerkers gespaard blijven en viel de schade op onze
centra mee.

Oontwikkeling in Malawi

De David Livingstone Christian Academy (onze VO-
school) is volop in beweging, u leest hierover in het
artikel van Gerrit Oomen. Er wordt hard gewerkt om
de plannen voor uitbreiding van de school concreet te
maken. En wat te denken van het opzetten van een
nieuwe opvoedcursus voor vrouwen bij ons centrum in
Mbulumbuzi? Een mooie beweging waar Bep Klok over
schrijft.

Veldwerkers

Reisbewegingen zijn er ook. Bep Klok keerde na haar
verlofperiode terug naar Malawi. Ze heeft op diverse
plaatsen wat mogen vertellen en laten zien van haar
werk. Gerrit Oomen en zijn gezin reisden naar Canada
voor hun verlofperiode en verblijven daar tot eind mei.
Bart en Leneke Lodder waren enkele weken in Nederland
en zijn inmiddels weer teruggekeerd.

Thera Verdouw kan haar werkzaamheden momenteel
helaas niet verrichten. Ze verblijft een aantal maanden

in Nederland om tot rust te komen en weer te herstellen.

Van het bestuur <

tekst: Janneke Duerink-Folmer

Ze volgt hiervoor ook enkele professionele trajecten.

We hopen en bidden dat de middelen gezegend mogen
worden. Wilt u haar een kaartje sturen ter bemoediging?
Haar adres in Nederland is: Schoutenstraat 72E, 3771 CJ
Barneveld.

Vrijwilligers

Nu de coronapandemie alweer een tijdje is afgenomen,
is het voor vrijwilligers weer mogelijk om in beweging te
komen en in Malawi de handen uit de mouwen te steken.
Een coronatest wordt nog wel gevraagd, maar verder zijn
de beperkingen opgeheven. We zijn blij dat vrijwilligers
bereid zijn om te helpen met bijvoorbeeld het doen van
onderzoek (u leest erover in dit magazine) of met de
sponsorpost. En deze zomer D.V. hoopt er weer een
werkgroep naar Malawi af te reizen voor het verzorgen
van kinderBijbelweken.

Acties in Nederland

Volop beweging was er ook bij onze werkgroepen
in Nederland. Er zijn weer veel acties gevoerd door
werkgroepen, scholen en kerken, waarover u in dit
magazine kunt lezen. Wij willen ieder die daar een
steentje aan bijgedragen heeft hartelijk bedanken.

Familiedag op Urk
En ja, onze familiedag komt nu snel dichterbij. Zien we u
ook D.V. zaterdag 24 juni op Urk? Van harte welkom!

Tenslotte

Beweging. Het woord heeft ook iets van onrust in zich.
Herkent u dat? Wat zoeken wij allemaal hier op aarde?
We wroeten vaak als mollen in de grond, zoals een
predikant dat eens uitdrukte. Maar: hier beneden is het
niet. Zijn we hier al aan ontdekt? Dat we allen vaste
grond onder onze voeten mogen zoeken en vinden bij de
enige Rustaanbrenger.
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Vandaag nemen we een kijkje op de
basisschool van ons kinderzorgcentrum
in Mulinga. Het gebied ligt afgelegen en
de mensen zijn erg arm. Onderweg rijden
we vrijwel alleen maar over zandwegen
en onze landcruiser past maar net over
de smalle bruggetjes die we passeren.
Op de oevers van de rivier doen vrouwen
de was. Het laatste stuk wordt de weg zo
smal, dat het bijna g¢een weg meer lijkt.
En dan zien we de rode daken van ons
kinderzorgcentrum tevoorschijn komen.
We zijn er!
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Op het terrein staan twee nieuwe schoolblokken,

een kerk, een weeshuis en huizen voor de dominee,
matron en hoofdonderwijzer. Vandaag spreken we de
hoofdonderwijzer: de heer Blessings Hastings Namalele.
Bij de ingang van zijn kantoor ligt een vrolijkgekleurde
deurmat. ‘Zelfgemaakt door mijn vrouw’, vertelt hij trots.
Op zijn bureau een radio om van het laatste nieuws op
de hoogte te blijven. En er staat een kast met speelgoed
voor de kinderen.

Kunt u wat vertellen over de basisschool?

‘Toen ik hier begin 2022 kwam werken, was er

geen basisschool. Er was alleen een dagcentrum en
kleuterschool. Sindsdien is er veel veranderd’, vertelt de
heer Namalele. ‘Kort na mijn komst zijn we gestart met
klas 1 tot en met 4 en inmiddels hebben we ook een klas
5. De basisschool in Mulinga is de eerste reformatorische
basisschool in de omgeving.

Hoe heeft de basisschool zich verder ontwikkeld?

‘Na de komst van de basisschool, is de school onder mijn
leiding geregistreerd bij het Ministerie van Onderwijs. Het
Ministerie heeft een bezoek gebracht aan onze school

en was erg onder de indruk van wat ze hier in Mulinga
zagen. Veel scholen doen er 4 tot 5 jaar over voordat

ze een certificaat en registratienummer krijgen. Het
Ministerie was verwonderd dat wij binnen één jaar al
aan alle criteria voldoen. We zijn een groeiend centrum
en ook de gezondheid en resultaten van de leerlingen

zijn verbeterd, dankzij het teamwerk van ons personeel’

Hoe zou u het team in Mulinga omschrijven?

‘We werken echt als één team: wij als senior staff, de
leerkrachten, kookmoeders en alle anderen. ledereen
werkt hard. We beginnen 7 uur ‘s ochtends en nadat
de school om 3 uur sluit, blijven de leerkrachten

vaak nog tot 5 uur op school. Bijvoorbeeld om lessen
voor te bereiden of om bijles te geven. Discipline is
voor ons team belangrijk. Als team hebben we een
voorbeeldfunctie voor onze leerlingen. Het is belangrijk
dat leerlingen groeien: in geestelijk opzicht, in sociaal
opzicht en in discipline. Onze ambitie is dat leerlingen in
groep 8 slagen met flying colours’.

Welke ontwikkelingen ziet u voor de komende
periode?

‘Binnen een paar jaar verwachten we ook groep 6, 7 en
8 te hebben. Daarnaast zijn we bezig met het bouwen
van huizen voor de leerkrachten en een eigen waterput.
Met een eigen waterput is het risico op besmet water
kleiner en hoeven de kinderen minder ver te lopen voor
water.

Wat is het meest bijzondere wat u als
hoofdonderwijzer heeft meegemaakt?

‘De dag dat het Ministerie een bezoek bracht aan onze
school. We waren heel blij dat onze school is geslaagd,
die dag vergeten we nooit.’

Thema-artikel <

tekst: Mathilde Compagner

Justin (7 jaar) uit klas 1

Sinds vorig jaar gaat Justin bij ons naar school. Samen
met zijn zus, twee neefjes en een nichtje woont hij bij
zijn oma. Ouders heeft hij niet meer en zijn oma is al
86 jaar oud. In hun tuin staan drie fruitboompjes en ze
verbouwen mais. Dieren hebben ze niet en de oogst
is niet genoeg om van te leven. Daarom probeert
Justins oma daglonerswerk te doen om toch wat geld
te verdienen voor eten. Justin is begonnen op onze
kleuterschool en gaat sinds kort naar klas 1. Hij geniet
erg op de basisschool. Water halen vindt hij leuk en in
de pauze speelt hij vaak voetbal. Ook luistert hij graag
naar Bijbelverhalen over de Heere Jezus. We hopen
dat dit onderwijs gezegend mag worden.

226 leerlingen: Inmiddels 7 klassen:
133 gesponsorde leerlingen 2 kleutergroepen
93 privéleerlingen groep 1t/m5

23 personeelsleden:

Matron (1), dominee (1), hoofdonderwijzer (1),
leerkrachten (8), kookmoeders (4), (assistent)
weeshuismoeders (2), wachtmannen (5), tuinman (1)

Bekijk de video:

www.timotheos.nl/
mulinga
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> Cyclonen Freddy en Ana

tekst: Marlies van Rossum-van den Berg

Terwijl Malawi nog herstellende was

van cycloon Ana vorig jaar, trok begin
maart dit jaar cycloon Freddy over Zuid-
Malawi. Met zware overstromingen en
modderstromen tot gevolg. Meer dan

600 mensen kwamen om en een spoor
van vernieling bleef achter: huizen,
bruggen en wegen beschadigden of zijn
weggevaagd. In dit artikel vertellen we wat
dit betekent voor Timotheos in Malawi.

De week na de cycloon is er eerst een inventarisatie
gemaakt van de schade voor onze kinderen,
medewerkers en kinderzorgcentra. Op basis daarvan is
een plan van aanpak gemaakt, die we hierna toelichten.

> We focussen ons op structurele hulp
aan de meest kwetsbaren

In de bergachtige
gebieden ontstonden
plaatselijke
modderstromen, de
sporen hiervan zijn nog
steeds zichtbaar
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Hulp aan de meest kwetsbare groepen:

kinderen en ouderen

Gerrit Oomen, algemeen manager, vertelt: ‘De schade
voor onze kinderen, medewerkers en de centra is over
het algemeen beperkt gebleven, maar toch voelen ook
zij de gevolgen van de cycloon." In het plan van aanpak
focussen we ons op structurele hulp aan de meest
kwetsbaren: kinderen en ouderen.

De kinderen blijven twee maaltijden per dag ontvangen

De kinderen blijven van ons hulp ontvangen zoals we
gewend zijn: ze ontvangen elke dag twee maaltijden
op onze kinderzorgcentra en ook het onderwijs gaat
door. Dankzij dit onderwijs maken kinderen kans op
een hoopvol bestaan en hopen we dat zij bij dit soort

natuurgeweld minder afhankelijk zijn van incidentele hulp.

Gerrit Oomen: ‘Wel nemen we extra hygiénemaatregelen
om de verhoogde kans op cholera, als gevolg van de
verslechterde water- en sanitaire voorzieningen, tegen

te gaan. Gelukkig hebben we nog geen signalen van
choleragevallen op of rond onze kinderzorgcentra
gekregen.’ Voor kwetsbare ouderen (agogo’s) organiseren
we drie keer per week een maaltijd inclusief meditatie.
Ook krijgen zij maismeel mee voor thuis. Deze hulp
verlengen we in ieder geval tot eind juni D.V.

Een spoor van vernieling bleef achter, huizen beschadigden of zijn weggevaagd

Meer dan 25% van de verzorgers van onze kinderen is agogo,
zij doen ook mee in dit programma.

Geen grootschalige noodhulp

We bieden geen grootschalige noodhulp. Gerrit Oomen licht
toe: "We hebben lessen getrokken uit de manier waarop we
vorig jaar noodhulp geboden hebben. Noodhulp bieden is
complex, de rauwe realiteit van Malawi is dat je veel mensen
onbeperkt kunt helpen en afhankelijk kunt maken van
incidentele hulp, zelfs als er geen cycloon is. Daarnaast: als je
elke dag bezig bent met overleven, kan het heel aantrekkelijk
zijn om onnodig gebruik te maken van noodhulp.’ De meeste
getroffen families en verzorgers van onze kinderen zijn lokaal
geregistreerd en ontvangen hulp via de overheid, de kerk of
andere organisaties. We overwegen om later in het seizoen
zaden en stekjes uit te delen. En om de funderingen van
zwakke huizen te verbeteren voor de toekomst. In het kader
lees je meer over onze werkwijze bij het leggen van nieuwe
fundamenten.

De hulp aan kwetsbare ouderen verlengen we, zij ontvangen drie
maaltijden per week

Cyclonen Freddy en Ana <

tekst: Marlies van Rossum-van den Berg

Wederopbouw na cycloon Ana: funderingenproject
In en rond de dorpen Chigumukire, Nyamithuthu en
Mkomabassa is de afgelopen periode hard gewerkt
aan nieuwe funderingen voor de getroffen gezinnen
van onze kinderzorgcentra. Inmiddels zijn bijna alle 76
funderingen gereed! Onze financieel manager, Clement
Gopanikufa, bezocht de dorpen om het bouwproject
officieel over te dragen aan de bevolking. Daarmee

is de noodhulpactie na cycloon Ana afgerond. De
dorpsbewoners kunnen nu zelfstandig hun huizen
herbouwen op deze nieuwe funderingen.

Clement vertelt: ‘Het funderingenproject is een zeer
duurzaam initiatief omdat de funderingen worden
gebouwd met holle cementblokken en een mengsel

van rivierzand en cement. Hierdoor zijn de huizen

beter beschermd voor toekomstige overstromingen

en cyclonen.” Het maken van de funderingen was

een verantwoordelijkheid van Timotheos én de lokale
bevolking. Clement: ‘Het helpt de mensen om het
project als hun eigen project te beschouwen.” Tot nu toe
is het managementteam in Malawi heel positief over
deze gedeelde verantwoordelijkheid. Maar het is niet de
makkelijkste weg: drie andere dorpen haakten af. Als
de huizenbouw is afgerond door de dorpsbewoners, zal
het management deze aanpak evalueren om te kijken of
deze werkwijze ook bruikbaar is in de toekomst.
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tekst: Corine Geneugelijk en Hetty de Jongh
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We spreken mevrouw Mfulusa in het klaslokaal van de
remedial klas. Als we in haar kantoor zouden gaan zitten,
zou ze waarschijnlijk teveel gestoord worden door col-
lega’s of kinderen. Ze is werkzaam als hoofdonderwijzer
op onze basisschool in Mbulumbuzi. Vol passie vertelt
mevrouw Mfulusa over deze leerlingen. Ze draagt hen
zichtbaar een warm hart toe.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor leerlingen pro-
blemen hebben met leren en vervolgens blijven zitten.
Vaak zijn het leerlingen die problemen hebben met hun

gehoor of zicht, of leerlingen met een mentale beperking.
Zo hebben we Yohane (20 jaar) die al drie jaar in klas 5
zit. Hij komt nog elke dag naar school, maar is niet ge-
lukkig omdat hij veel ouder is dan zijn klasgenoten. Ook
komt het voor dat leerlingen moeite hebben met leren
doordat ze in een moeilijke thuissituatie zitten, die zorgt
voor spanning en onveiligheid. Laatst vroeg ik Ruth, een
meisje dat voor de tweede keer was blijven zitten, hoe
het komt dat ze het leren moeilijk vindt. Ze vertelde dat
haar ouders gescheiden zijn en dat haar moeder vaak
dronken is en zij dan buiten moet slapen. Ook verkoopt
haar moeder haar schoolschriften voor extra geld.

Omdat sommige leerlingen nooit het examen aan het ein-
de van het schooljaar halen, laten we ze soms toch naar
de volgende klas gaan, zodat ze gemotiveerd blijven om
naar school te komen. Het voelt voor ons als leerkrachten
als falen als een leerling vroegtijdig de school verlaat. Op
onze school in Mbulumbuzi zijn we begonnen met een
pilot voor een remedial klas voor leerlingen uit klas 1 tot
en met 4, die problemen hebben in de reguliere klas. De
leerlingen krijgen les in drie vakken: lezen, rekenen en
Chichewa (taal). Als de leerlingen weer op het reguliere
niveau zitten, gaan ze weer terug naar hun eigen klas.

We merken resultaat. Het is mooi om te zien dat een
leerling weer terug kan naar zijn eigen klas. Een voor-
beeld is Patrick, een jongen van 7 jaar met een leerach-
terstand. Hij zat in de remedial klas en is sinds dit jaar
weer terug in klas 1. Hij kan nu lezen en schrijven, maar
zal wel altijd extra individuele aandacht en ondersteuning
nodig hebben. Het is ook mooi om te zien dat sommige
leerlingen, nadat ze weer terug zijn in hun eigen klas, het
zelfs beter doen dan hun klasgenoten.

tekst: Corine Geneugelijk en Hetty de Jongh

Het grote probleem is dat we niet goed weten hoe we
deze leerlingen het beste les kunnen geven. We hebben
geleerd om leerkracht te worden, maar niet hoe we deze
leerlingen kunnen helpen. We zouden hierover heel graag
meer kennis hebben. Ons doel is om al onze leerlingen
een goede toekomst te bieden. We zijn trots als dit lukt.

We hebben veel geleerd door het onderzoek en heb-
ben nu meer inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor
deze leerlingen. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn
voor ons heel herkenbaar en zorgen ervoor dat we beter
onderwijs kunnen geven aan deze leerlingen. Sommige
leerlingen kunnen mogelijk eerder naar een school gaan,
waar ze een praktisch beroep leren. Ook hopen we dat
alle leerkrachten een training krijgen, zodat ze meer
kennis hebben. En dat er gespecialiseerde leerkrachten
worden aangenomen die de andere leerkrachten kunnen
adviseren.
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Auto’s met meerdere zitplaatsen
We hebben onder het label een
ruime voorraad auto’s met meer dan

U bent welkom om te kijken
en vergelijken! Als alternatief is inbouw
van onze mogelijk.

I

@ GARAGE

Geeft Goede Garantie
Zoekt u een
We hebben keuze uit ruim 100 jonge ge-
bruikte auto’s en
Het ook mogelijk een auto naar wens te

Wij en
een gunstige prijs.

Welkom in onze werkplaats voor:

APK-keuringen | Onderhoud | Reparatie | Storingsdiagnose | Gratis vervangend vervoer
Accessoires | Uitlijnen | Lease | Schadeherstel | ADAS kalibratie

Geurtsen Garage G. Geurtsen en 7 zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep

16 Timotheos MAGAZINE

- Advertenties -

UINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken,
aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden.
Talen Tools heeft eerste klas tuingereedschap voor elke klus.

Vossenstraat 8, Hilversum T 0353033270

www.slagerijchateaubriand.nl

Voordat de post in de koffer belandst, is deze al door een
aantal handen gegaan. De sponsors sturen hun brieven
en kaarten naar de postbus van Timotheos. Eén keer per
week wordt de postbus geleegd, waarna de post wordt
gecheckt: staat op de envelop de naam van het kind en
het sponsornummer vermeld? Ook wordt de envelop
open gemaakt, om te kijken of de post in het Nederlands
of in het Engels is geschreven. Veel sponsors sturen hun
post in het Engels, dat is fijn! De post die in het Neder-
lands is geschreven, wordt door een vrijwilliger vertaald
naar het Engels. Er gaat een briefje mee in de envelop,
waar de vertaling op staat. Zo kan het kind zijn eigen
post lezen of vragen of iemand het voorleest.

Van onze collega’s in Malawi kregen we onlangs de vraag
hoe we kunnen voorkomen dat de sponsorkinderen ge-
opende enveloppen krijgen. De kinderen begrijpen vaak
niet waarom hun envelop al open is geweest. Ze denken
dan bijvoorbeeld dat er iets uit de envelop is gehaald.
Graag willen we u daarom vragen om links bovenaan

tekst: Linda Westerbroek-Kasbergen

op de envelop (naast de naam en het sponsornummer)
ook te vermelden of de post in het Nederlands of in het
Engels is geschreven. We kunnen dan de post die in het
Engels is geschreven ongeopend doorsturen. De post
die in het Nederlands is geschreven, gaan we vertalen
en doen we daarna in een nieuwe envelop, zodat de
kinderen niet kunnen zien dat de post open is gemaakt.
Deze nieuwe werkwijze scheelt ons extra werk en
maakt de kinderen in Malawi blij met ongeopende post!
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Carlo en Jannie Bos van Heeren van Opheusden maken deel
uit van het ondernemersnetwerk van Stichting Timotheos. In
dit artikel vertellen ze waarom ze het werk van de stichting
een warm hart toedragen. Ook blikken ze terug op de
ondernemersavond die in februari jl. plaatsvond.

Wij zijn Carlo en Jannie Bos, hebben vier dochters en
wonen in Opheusden in het midden van de Betuwe. We
runnen samen een herenmodezaak onder de naam ‘Hee-
ren van Opheusden’. Het merkenpakket in onze winkel is
breed; voor iedere man in elke categorie hebben wij aan-
bod. Dat maakt dat onze klanten overal vandaan komen,
geen dag is bij ons hetzelfde. Wij vinden persoonlijke
aandacht en service voor onze klanten erg belangrijk.

U bent als ondernemer verbonden aan Timotheos,
kunt u vertellen waarom?

Wat ons erg aanspreekt bij Timotheos is dat deze stich-
ting eigenlijk ook als ondernemer kijkt naar de moge-
lijkheden die er liggen in Malawi. De bevolking helpen
met financiéle middelen is nodig, maar niet genoeg.
Timotheos probeert de lokale bevolking een stukje be-
wustwording mee te geven om ze daardoor uiteindelijk
zelfredzaam te maken. En dat is van groot belang voor
de toekomstige generatie. Wat zou het mooi zijn als er
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een omslagpunt komt en de nieuwe generatie kan zorgen
voor hun eigen onderhoud, ook al gaat dit proces in hele
kleine stapjes. We vinden het mooi dat Timotheos daar
telkens weer energie in steekt.

Een ontwikkelingsland is vaak ver bij onze beleving
vandaan, we hebben soms zo weinig besef dat ook zij
het Evangelie nodig hebben. Het is voor ons persoonlijk
beschamend om te horen hoeveel deze mensen over
hebben om te horen uit Gods Woord. Aan dat werk wil-
len we bijdragen.

Welke meerwaarde heeft deelnemen aan het onder-
nemersnetwerk van Timotheos?

De zakelijke meerwaarde zal voor iedereen verschillend
zijn. Wij denken wel dat een gemeenschappelijk pro-
ject een onderlinge betrokkenheid en gunning geeft bij
mede-ondernemers. Je hebt een raakvlak met elkaar en
dat kan een basis vormen om in gesprek te gaan over
iemands dagelijks werk. Persoonlijk vinden wij het be-

langrijk om de verbinding te zoeken met elkaar. Natuurlijk
is het zo dat er na verloop van tijd ook een gunfactor gaat
ontstaan door deze gesprekken. Wat echt meerwaarde
voor ons heeft, is de informatie die wij van Timotheos
ontvangen over lopende projecten en de open wijze
waarop ook de moeilijkheden en uitdagingen van het
werk in Malawi worden benoemd.

In februari was u bij de ondernemersavond van
Timotheos, hoe heeft u dat ervaren?

Er was een fijne, leuke en informele sfeer. De lezingen
waren zeer boeiend, niet langdradig en er was voldoende
ruimte om elkaar in de pauze te spreken. Wij zien duide-
lijk het positieve uitgangspunt van zowel een Stichting
die helpt als van degene die hulp ontvangt. Het zet ons
als ‘verwende westerlingen’ opnieuw aan het denken

en het geeft relativering over datgene waar wij ons hier
soms zo druk over kunnen maken. We kunnen andere on-
dernemers zeker aanbevelen om deel te nemen aan het
ondernemersnetwerk van Timotheos en hopen bij een
volgende bijeenkomst weer aanwezig te zijn.

Word lid van ons
ondernemersnetwerk

Spreekt het verhaal van de familie Bos u aan en
bent u ook ondernemer? Dan is lid worden van
ons ondernemersnetwerk wellicht iets voor u. U
wordt dan regelmatig geinformeerd en ontvangt
uitnodigingen voor ondernemersactiviteiten zoals
een ondernemersavond of de ondernemersreis
die we DV volgend jaar in maart hopen te
organiseren. Neem contact op met onze
relatiebeheerder Rochus Hardeman voor een
vrijblijvende afspraak: rhardeman@timotheos.nl
of 06-53314522.

Ondernemerspagina <

tekst: Carlo en Jannie Bos

Werkgroep Ouddorp in Malawi

Werkgroep Ouddorp bracht een bezoek aan Timotheos in Malawi.
Familie Tanis vertelt over het bezoek: ‘Het was een onvergetelijke
reis. We zagen veel armoede en nood, wat hebben wij dan veel!
‘Voordat we op reis gingen werden er nieuwe acties bedacht.
Leah (11) ging met haar vriendinnetje punniken en ze verkochten
wat ze gemaakt hadden. Emma (14) organiseerde met mama

een appeltaartjes-actie. Ze bakten maar liefst 800 stuks. In totaal
haalden ze ruim € 1.250 op. Van deze opbrengst en van diverse
giften zijn er Bawo-gametafels gemaakt. Bawo is een traditioneel
Malawiaans spel. We hebben alle zes kinderzorgcentra van

Timotheos blij kunnen maken met een Bawo-gametafel.

We bezochten het kinderzorgcentrum in Mulinga en in
Mbulumbuzi. Wat mooi om met eigen ogen te zien waar we ons
als werkgroep voor inzetten. De kinderen horen uit de Bijbel,
krijgen onderwijs en voedsel. Wat is dit voor ons vaak ‘normaal’,
maar voor de kinderen in Malawi is het zo bijzonder. We deelden
lolly’s uit en kleurplaten die gemaakt zijn op de school van onze
kinderen in Nederland. Voor de kinderen in Malawi was dit

echt een verwennerij, ze waren zo blij met deze kleurplaten en
cadeautjes!

Verder konden we deelnemen aan de bijeenkomsten voor de
agogo's (ouderen). Er werd begonnen met Bijbellezen, een
meditatie, gebed en samen zingen. Daarna volgde een heerlijke
maaltijd. Op zondag bezochten we de kerk en de zondagschool;
we probeerden mee te zingen met de psalmen. Het is zo bijzonder
dat de Heere overal Dezelfde is en ook in Malawi het Evangelie

verkondigd mag worden.’
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> Actief

tekst: Gerda van Arnhem-Gerritsen

RIDDERKERK - PSALMZANGAVOND

Werkgroep Alblasserdam organiseerde

11 maart jl. een psalmzangavond ‘Psalmen
rondom biddag’ met bovenstem.

Ds. R.J. Oomen had de leiding en hield

een meditatie. Organist Pieter Heykoop
begeleidde het zingen en veldwerker Bep
Klok vertelde over haar werk in Malawi.

De aanwezigen in de goedgevulde kerk

én sponsors droegen bij aan een prachtig
opbrengst, circa € 3.400, waarvoor dank!

URK- PRESENTATIEAVOND

Bep Klok kent Urk en Urk kent Bep Klok, dat bleek 22 maart

jl. weer op de presentatieavond in Urk. In een overvolle zaal
mocht Bep haar verhaal doen. Ds. Th. L. Zwartbol verzorgde de
opening en sluiting. Dat de betrokkenheid niet ophoudt bij het
meeleven bleek na de collecte: € 4.475. Hartelijk dank Urkers!

LEERDAM — GBS

Op de open dag van de Gereformeerde Bijbelstichting
mochten we ook aanwezig zijn om ons werk onder de
aandacht te brengen. Fijn dat er mensen bereid werden

gevonden om onder andere een kind te sponsoren!

ALBLASSERDAM - TOMPOUCEN ACTIE

Wie wil er met Koningsdag nu geen oranje-tompouce eten? Daar hebben
ze bij werkgroep Alblasserdam mooi op ingespeeld. Met de service ‘gratis
bezorging aan huis’ vonden 1.600 tompoucen gretig aftrek. De actie
bracht bijna € 1.000 op, dank aan alle betrokkenen!

STAPHORST - OUD IJZERACTIE

Het kan inmiddels een traditie genoemd worden: de oud ijzeractie in

Staphorst. Ook nu brachten weer veel mensen hun accu’s, aluminium,
koper, lood, oud ijzer, RVS en zink 22 april jl. naar Troost Houtbewerking.
Totaal bracht de actie het mooie bedrag van € 1.397 op.

MAAK KENNIS MET DE REFORMATORISCHE
DLCA SCHOOL

Heeft u al een kijkje genomen op de David Livingstone Christian
Academy? Deze enige reformatorische voortgezet onderwijsschool
in Malawi valt sinds begin dit jaar onder leiding van de stichting
Timotheos. In deze video vertelt onder andere dominee Van der Bas
(de oprichter) meer over de school. Ook krijgt u een indruk van het
dagelijkse schoolleven. Kijk op: timotheos.nl/dlca

Actief <

tekst: Gerda van Arnhem-Gerritsen

KAMPEN - BOVENKERK

In de Bovenkerk van Kampen is het prachtig psalmen zingen.
De Psalmzangavond op 22 april jl. werd dan ook goed bezocht.
De avond was in samenwerking met Stichting Stephanos
georganiseerd en vond plaats met medewerking van

ds. D.W. Tuinier; het Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo
o.l.v. Harm Hoeve en organist Marco den Toom. Opbrengst voor
de stichtingen: € 2.124,75.

BOMMELERWAARD - NAAMSBEKENDHEID

Werkgroep Bommelerwaard is begin 2023 gestart, de
eerste activiteit was het zorgen voor naamsbekendheid.
Dat hebben ze gedaan met een kleurplaatactie en het
werven van donateurs. Inmiddels hebben de prijswinnaars
een cadeautje gekregen. Uit de ruim 50 kleurplaten zijn

5 winnaars getrokken.

IRRIGATIESYSTEEM VOOR
LANDBOUWPROJECT CHIGUMUKIRE

In het uiterste zuiden van Malawi bevindt zich het kinderzorgcentrum
Chigumukire van Timotheos. Dit centrum wordt gesponsord door
onze zusterorganisatie in Canada. Hier zijn we een aantal jaar
geleden een landbouwproject gestart voor de voedselvoorziening
van de ruim 300 kinderen die hier dagelijks naar toe komen. In dit
gebied is (regen)water voor de groei van de gewassen erg schaars.
We kregen hulp van Southern Irrigation uit Canada: ze legden een
druppelirrigatiesysteem aan, gesponsord door de organisatie Hungry

For Life. Kijk op: timotheos.nl/irri




Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Wilhelminapark Urk

(parkeren aan de haven)

Afrikaans dorpje (kameel, koffie-ceremonie,

maispap maken, haren vlechten enz.)
Veiling

Catering (vis, hamburgers, friet, broodjes, ijs, etc.)

Diverse kramen

Video-impressie Bijbelse toerusting en voortgezet onderwijsschool

DLCA Timotheos

Workshop ‘Duurzaam leven’
Foto in Afrikaanse kledij
Diverse kinderactiviteiten:

* springkussens

* knutselen

* kinderboerderij

e gpeurtocht

Jeugdhoek <

tekst: Arinda Vos-Engberts

Ha jongens en meisjes,

Je ligt in je bed. Buiten hoor je de wind loeien. Het huis
kraakt van de harde stormen die er tegenaan beuken. Je
hoort een druppel regen neervallen. En nog een. En nog
een. En nog een. Je voelt aan alles dat het niet zomaar een
buitje is. Nee, het is een stortbui. Extreme regenval. De
grond kan het water niet zo snel meer opnemen en het
water begint te stromen. Zand en andere dingen worden
meegesleept. Het wordt een grote modderstroom. Je
merkt dat het huis de stroom niet meer kan tegen houden.
Het water stroomt naar binnen...

Sommige kinderen in Malawi hebben dit al meerdere keren
meegemaakt. Vorig jaar met cycloon Ana en afgelopen

maart met orkaan Freddy. In dit magazine kun je erover
lezen. Misschien schrik je wel van de plaatjes die erbij
staan. Het is ook heel erg wat er is gebeurd. De schade
die er is gekomen na cycloon Ana is nog niet helemaal
hersteld. En nu is er alweer heel veel schade...

Als je het doolhof hieronder maakt, zie je wat we zd nodig
hebben... Voor de mensen en kinderen in Malawi, maar

wij niet minder... Stuur je de oplossing naar jeugdpagina@
timotheos.nl? Uit de inzendingen kiezen we iemand uit, die
iets leuks thuisgestuurd krijgt. Succes!

Groetjes,
Arinda Vos-Engberts

Meer info: www.timotheos.nl/familiedag

Contact: Timotheos: 06-39 44 89 63
Regio Ondernemers Urk: 06-10 16 38 70
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Mw. N. Baars

Van Beeklaan 11

3931 WC Woudenberg
033-2866268

Dianne Hardeman

Lage Veldweg 11

6741 JL Lunteren
06-27226282

Fam. H. Imminkhuizen
Telefoonweg 2
6712 GC Ede
0318-613394 (graag even bellen van te voren)

Boekhandel Hazeleger

Lunterseweg 37

6718 WC Ede

Zie www.boekhandelhazeleger.nl voor openingstijden

Bernadette Verwoerd
Afrikaanse poppen, kaarten, babykleding, bijtkettingen,
houtsnijwerk, cadeau-artikelen.

06-52037159 (graag even bellen van te voren)

De post hoeft maar in één envelop te worden gedaan. Wilt u
linksbovenaan op de envelop het nummer en de naam

van het kind of de scholier vermelden? Graag daaronder
noteren of de post in het Nederlands of Engels is
geschreven.

Sponsorteam Timotheos
Postbus 201
3770 AE Barneveld

Timotheos Foundation

Naam veldwerker

P.O. Box 30221

Chichiri, Blantyre 3, Malawi, Central Africa

Het is mogelijk om Stichting Timotheos langere tijd
(minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag) te ondersteunen
door middel van een overeenkomst periodieke gift in
geld. Hiermee verkrijgt u extra belastingvoordeel.
Wilt u Stichting Timotheos opnemen in uw testament
of nalatenschap, dan dient u contact op te nemen met
uw notaris. Zie voor meer informatie onze website:
www.timotheos.nl.

Wilt u graag voorlichting over het werk dat in Malawi
gedaan wordt onder (wees)kinderen en

scholieren? Graag vertellen we ons verhaal aan een
schoolklas, op een jeugdavond of anderszins.

Bel voor meer informatie Gerda van Arnhem, voorlichter
Stichting Timotheos, 06-19318847.

Maak kennis met onze interactieve lesbrieven en
leer uw leerlingen van alles over het leven van hun
leeftijdgenoten in Malawi. Stuur een e-mail naar
voorlichting@timotheos.nl voor meer informatie.

Wil jij een spreekbeurt doen over Timotheos? Stuur dan
een e-mail naar voorlichting@timotheos.nl. Wij geven
je graag informatie en leuke ideeén!

24 juni 'Beleef
Afrika op UTK
Timotheos
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